
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REISJE ROND DE WERELD 
KAPOENEN CENTRUM 2022-2023 



 

 

 
 

Kapoenen centrum 2022-2023 

 

 

Hey liefste kapoenen,  

 

Zijn jullie klaar om op wereldreis te vertrekken? We vertrekken vanuit 

ons mooie dorp Herent en gaan zo heel de wereld verkennen samen! 

Van op safari gaan in Tanzania tot Halloween vieren in het Verenigd 

Koninkrijk… We gaan elke zondag op avontuur op een andere plek 

over heel de wereld. Spannend he! Wij kijken super hard uit om jullie 

allemaal te leren kennen, samen op reisje rond de wereld te gaan en 

zijn heel benieuwd wat we allemaal gaan meemaken samen :)  

 

Een stevige linker, 

 

Eden, Ian, Arend, Jomme en Jana 

de kapoenenleiding 

 
 
 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Tijd om in te checken… wie zijn wij?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Naam: Jana Peeters 

Leeftijd: 19 jaar 
Land waar ik ooit eens naartoe wil gaan: Peru 

Ik ga op reis en ik neem mee: Een camera en heeel veel zonnecrème  
Coolste vervoersmiddel op reis: Raket 
Studie: Geneeskunde 

Totem: Sarasagele Oprechte Kauw  
 

 

Naam: Jomme Theunissen 

Leeftijd: 18 jaar 
Land waar ik ooit eens naartoe wil gaan: Brazilië  
Ik ga op reis en ik neem mee: Stapschoenen en  
mijn beste vrienden 

Coolste vervoersmiddel op reis: Hondenslee 

Studie: Dierenzorg 

Totem: Mithrilblauwe Leergierige Spitsvogel 
 

Naam: Arend Valvekens 

Leeftijd: 18 Jaar 
Land waar ik ooit eens naartoe wil gaan: Bolivië 

Ik ga op reis en ik neem mee:  Een petje en veel eten. 
Coolste vervoersmiddel op reis: Zeilboot 
Studie: Toegepaste informatica 

Totem: Watervalpaarse Vastberaden Springbok 

 

 

Naam: Ian “Ijean” Debroyer 
Leeftijd: 18 jaar 
Land waar ik ooit eens naartoe wil gaan: Canada 

Ik ga op reis en ik neem mee: Mijn lievelingsknuffel en mijn goed humeur 
Coolste vervoersmiddel op reis: Duikboot 
Studie: Biologie 

Totem: Carneoolgele Gedreven Golden Retriever 
 

 

Naam: Eden Nolf      

Leeftijd: 18 jaar 
Land waar ik ooit eens naartoe wil gaan: Hawaii 
Ik ga op reis en ik neem mee: Mijn bikini en een heel leuk leesboek 

Coolste vervoersmiddel op reis: Helikopter 
Studie: Criminologische wetenschappen 

Totem: Koraalwitte Harmonieuze Secretarisvogel 
 



 

 

 

Contact leiding 

Als er vragen zijn of als jullie iets willen melden, twijfel niet  om ons aan te spreken voor of 
na de vergaderingen. Voor dringende zaken of toffe berichtjes zijn wij altijd te bereiken op 
onderstaande nummers: 
 
Eden:    0472092385  eden.nolf@gmail.com  
Ian:   0483516388   iandebroyer@gmail.com  
Arend:          0468303 762 arendvalvekens@gmail.com    
Jomme:  0478701697 jommeket@gmail.com    

Jana:   0471574988 peetersjana@hotmail.be 
 
Hiermee bereik je ons alle 5: kapoenencentrum@scoutsherent.be  
Vraag voor de groepsleiding? groepsleiding@scoutsherent.be  
 

Vergaderingen 

Onze vergaderingen gaan steeds door in de ‘Witte Villa’ (Kouterstraat 92 Bis, 3020 Herent). 
We verwachten iedereen om 14u en om 17u kan u uw kapoen terug ophalen. Dit geldt voor 
elke vergadering, tenzij het anders vermeld staat in het boekje of via mail. Ook onze scouts 
wil het beste voor het milieu, daarom raden wij alle kapoenen aan om met de fiets naar de 
vergaderingen te komen. Bovendien is fietsen ook sportief en heel fijn, maar het is uiteraard 
niet verplicht. Vergeet dan zeker je helm, fluohesje en fietsverlichting niet!  
 
Wanneer jullie kapoen niet aanwezig kan zijn, vragen we om steeds iets te laten weten via 
mail/whatsapp aan de leiding. Zo krijgen wij een goed overzicht over het aantal aanwezige 
kapoenen. Probeer dus zeker om steeds iets te laten weten indien uw kapoen niet niet 
aanwezig zal zijn op de vergadering. 
 

Uniform 
Kapoenen zijn zeker niet verplicht om een scoutshemd en scoutsbroek of 
rok te dragen, maar dat mag altijd! Wel moeten ze elke  vergadering hun 
scoutsdas aandoen. Deze is verkrijgbaar bij de leiding voor €10. Verder 
verkopen wij ook ‘Kapoenen Herent’ t-shirts voor €10. Deze t-shirts zijn 
zeer handig om de groep te herkennen (vooral wanneer we op 
verplaatsing zijn).  

TIP: Schrijf overal je naam in!! En draag altijd speelkleren waarvan het niet erg is dat ze vuil 
of kapot zijn!   

Onze scouts heeft ook een tweedehands dienst! Moest je opzoek zijn naar scoutskledij of 
heb je nog scoutskleren liggen die je niet meer gebruikt? Stuur dan zeker een mailtje naar 
tweedehands@scoutsherent.be 

 



 

 

 

Kapoenenlied  

 

Openingslied: 

 

Kapoenen, kapoenen, je kent ons toch wel 

Van zingen en spelen worden we fel 

Al is het soms moeilijk om vrienden te zijn 

We doen toch ons best en dat maakt alles fijn! 

 

 

Avondlied : 

 

Goedenavond, speelman 

Mijn vader laat vragen 

Of je ‘s avonds spelen kan 

Voor de kleine poppedeine  

 

En de grote BIMBAM 

 

 

Beloftetekstje: 

 

Ik ben scout/gids 

Ik verken de wereld 

Ik val, ik tuimel en ik sta weer op 

Ik wil mijn best doen 

 

  



 

 

 

Reisplanning eerste semester  - OFF WE GO!!!  

 

 
11 SEP: We beginnen onze wereldreis en vertrekken in ons favoriete land: 
BELGIË (kapoenenstart). Let’s goooo!! 
 
24 SEP: Voor we echt kunnen vertrekken op onze reis, is er eerst nog de grote 
openingsdag van het scoutsjaar!  
 
(1 OKT: jullie zijn hartelijk welkom op ons Benefietje 3020 tvv Kom op tegen 
Kanker - meer info: zie mail van Kobe Torrekens) 

2 OKT: geen vergadering 
 
9 OKT: Aloha! We zijn aangekomen op onze eerste bestemming: HAWAII. Zijn 
jullie klaar om de eilanden te ontdekken?  
Na de vergadering om 17u doen we een kort infomoment! 
 
16 OKT: Vandaag proberen we naar de MAAN te gaan als eerste kapoenen ooit! 
Zouden jullie goede astronauten zijn? 
 
23 OKT: Terug van de maan zetten zetten we onze reis verder naar ZWEDEN. 
De kapoenen worden namelijk gevraagd te komen helpen om de Ikea 

draaiende te houden. 
 
29 OKT: We zijn beland in het VERENIGD KONINKRIJK waar ze op dit moment 
volledig in de Halloween-stemming zijn. Wij vieren natuurlijk mee! Daarom is 
het vandaag Halloween-vergadering. Kom dus maar verkleed naar de Witte 
Villa… als je durft. 
zaterdag avondvergadering 17u30-20u 
 
6 NOV: We zetten onze reis verder naar TANZANIA. Vandaag gaan we er op 
safari. Welke dieren zouden we tegenkomen? 
 
13 NOV: Milieu vergadering - meer info volgt 
 
20 NOV: Welkom in het land van de oosterse lekkernijen, THAILAND. We 
nodigen jullie uit op het spetterde eetfeest in de parochiezaal van Winksele-
Delle. vergadering van 15u-17u  wegens eetfeest  
 
 26 - 27 NOV: Wij gaan op weekend!! - meer info volgt  

 

 



 

 

 

 
4 DEC: We haasten ons terug naar België, want er is speciaal bezoek! 
Sinterklaas en zijn pieten komen helemaal uit SPANJE naar ons land. Hopelijk 
zijn jullie braaf geweest dit jaar? 
 

 11 DEC: We reizen verder naar het ijskoude ANTARCTICA of beter gekend 
als de zuidpool. Samen spelen met de pinguïns dat vinden we tof! 
 

17 DEC: Vandaag komen we aan in DUITSLAND. Hier gaan we naar aan 1 van de 
gezelligste kerstmarkten ter wereld! Het is kerstvergadering!!  
zaterdag avondvergadering 17u30-20u 
 
25 DEC: Kerstmis - geen vergadering 
 
1 JAN: Nieuwjaar - geen vergadering 
 
8 JAN: Jullie leiding zit op studeer-eiland dus jammergenoeg geen vergadering  
 
15 JAN: Jinstage, andere ontdekkingsreizigers van de oudste tak (de jin) gaan 
met jullie op avontuur in het mooie ITALIË 
 
22 JAN: De treinen hebben vertraging dus we kunnen niet verder reizen…  
geen vergadering 
 
29 JAN: Jinstage, jullie belanden met super leuke jinners in DENEMARKEN, een 
land waar ooit vikingen heersten! 
 
5 FEB: De leiding is even zonder kapoenen in FRANKRIJK op skireis…  
geen vergadering. Geen nood, volgende week zetten we onze wereldreis met 
jullie weer verder :)  
 
12 FEB: We gaan op verkenning in NEDERLAND. Het land van de lekkere kaas, 
tulpen, windmolens, klompen en zoveel meer.  
 
19 FEB: Vandaag komen we aan in BRAZILIË. Carnaval is hier volop aan de gang 
en we zijn middenin een carnaval parade beland! 

 


