Beste leden en ouders,

Het is weer bijna zover, na ongetwijfeld knallers van kampen, zowel
in het binnen- als verre buitenland, staat het nieuwe scoutsjaar vol
avonturen en verhalen voor de deur.

Het startschot van dit scoutsjaar wordt gegeven op zaterdag 22
september 2018 met een spetterende openingsdag! Dit grote feest
zal van start gaan om 13u30 aan de Witte Villa in de Kouterstraat.
Ook de kinderen die normaal naar de scouts gaan op de Doren
(Elststraat), komen die dag naar het Centrum (Kouterstraat).

Wat staat er allemaal op het programma? Om 13u30 verwelkomen we alle leden (in
uniform!), alle verloren voorwerpen van de kampen zullen tentoongesteld worden en er is
de mogelijkheid om een (nieuw) sjaaltje of tweedehands uniform te kopen! Alle pret zal van
start gaan met een spetterende openingsshow.

Wat neem je mee? Speelkledij (warme pull), 5 euro (voor een drankje en een heerlijk
avondmaal) en uiteraard... je goed humeur en zotte kampverhalen! Na allerhande leuke
activiteiten, belevenissen en een overheerlijke maaltijd mogen de leden terug worden
opgehaald om 19u00 op de Mollekensberg. Op de grote weide bovenaan het bos.

De scouts van Herent zou natuurlijk de scouts van Herent niet zijn als er aan dit gebeuren
geen verlenging wordt gebreid! Daarom zijn alle (nieuwe en reeds ervaren) padvinders en
spoorzoeksters, ouders, sympathisanten, oudleiding, comité-leden, fouriers en iedereen die
ooit een HUDO gegraven heeft, vanaf 19u00 welkom op de Mollekensberg voor een
drankje, hapje en een gezellige babbel aan het kampvuur. Wij hopen alvast op een massale
opkomst!

Alvast een stevige linker en sympathieke groetjes,
De leiding en groepsleiding



